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Affligem 
 
Benedictijnenabdij Sint-Pieter en -Paulus  
 
Zes bekeerde ridders vestigen zich rond 1062 als monnik in 
Affligem. De gemeenschap groeit snel en het 
kloosterdomein breidt zich uit. Tot drie maal toe verwoesten 
oorlogsbranden de indrukwekkende gebouwen. De Franse 
Revolutie verdrijft de monniken zelfs tot 1870 uit Affligem. 
De abdij herrijst geleidelijk uit haar ruïnes. Van de grote 
Romaanse kerk uit de 12de eeuw blijft alleen de buitenmuur 
van de zuidelijke zijbeuk over. 
 
Adres 
Abdijstraat 6, 1790 Affligem 
 
Andere bezienswaardigheden 
•  Religieus Centrum: religieuze voorwerpen, boeken, cd's, wenskaarten, iconen… 
•  Cultureel Centrum: tentoonstellingen, winkeltje met abdijproducten (bier, kaas, honing, confituur, 
speculoos) en geschenkjes  
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Brugge, Sint-Andries 
 
Benedictijnenabdij Sint-Andries Zevenkerken  
 
Reeds meer dan 100 jaar leven er benedictijnen in de Sint-
Andriesabdij, ten zuiden van Brugge. De abdijkerk bestaat uit 
één grote kerk, omgeven door zes kleinere kerken. 
'Zevenkerken' is altijd zeer begaan geweest met missie en 
zending en huisvest sinds 1910 ook een abdijschool. Tijdens 
de rondleidingen en de vieringen tonen de monniken hoe ze 
vandaag het benedictijnse ideaal van gebed, werk, 
gastvrijheid en vrede beleven. 
 
Adres 
Zevenkerken, 8200 Sint-Andries 
www.sint-andriesabdij.org 
 
 Andere bezienswaardigheden 
•  Keramiekatelier: zaterdag en zondag van 9.00 tot 10.30 u. en van 13.30 tot 18.00 u. 
•  Tentoonstelling: op het traject van de tentoonstelling wordt werk van monniken tentoongesteld 
(iconen, schilderijen en keramiek) en boeken uit de abdijbibliotheek 
•  Boekhandel: met publicaties van monniken uit de abdij. Zaterdag van 10.00 tot 10.45 en van 
13.45 tot 17.30 u. Zondag van 12.45 tot 18.00 u. 
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Brugge 
 
Benedictinessenpriorij Monasterium De Wijngaard  
 
Dit vroegere begijnhof, in 1998 door de Unesco erkend als 
werelderfgoed, is sinds 1927 een priorij van benedictinessen. 
Het unieke beluik lijkt wel een 'stedeke in de grote stad'. Alle 
wegen leiden naar de kerk die ten dele dateert uit de dertiende 
eeuw. Het miniatuurstadje dompelt bezoekers op een 
pakkende wijze onder in het verleden. Trouw aan hun leuze 
ora et labora, zorgen de benedictinessen ervoor dat dit oord 
een verheven plaats van lof aan god en onthaal blijft. 
 
Adres 
Begijnhof 24-30, 8000 Brugge  
www.dewijngaard.org 
  
 
 
 
 
 

ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ 
 



Gistel 
 
Benedictinessenabdij Sint-Godelieve 'Ten 
Putte'  
 
Op de plaats van de marteldood van de Heilige Godelieve 
wordt op het einde van de 11de eeuw een 
benedictinessenabdij gesticht. Wanneer de geuzen in 
1578 de abdij verwoesten, vluchten de zusters. Ze stichten 
de Sint-Godelieveabdij in Brugge en keren pas in 1891 
terug naar Gistel. Blikvanger is de put met geneeskrachtig 
water waarin het lichaam van de door haar man gewurgde 
Sint-Godelieve geworpen zou zijn. De abdij herbergt ook 
de 'Godelievetafel', een fraai drieluik uit de zestiende 
eeuw. 
 
Adres 
Abdijstraat 84 - 8470 Gistel 
 
Andere bezienswaardigheden 
•  De devotiekapel, de put met miraculeus water, het kraaikapelletje, het genadebeeld, de 
gevangenis, de kapel met het 'hemd zonder naad' en de abdijkerk zijn op eigen initiatief te 
bezoeken. Hou er wel rekening mee dat de abdijkerk niet kan bezocht worden tijdens de 
eucharistievieringen, de vespers en de concerten. 
•  Sint-Godelievemuseum: zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 18.00 u.: 
permanente tentoonstelling over de Heilige Godelieve en de abdij Ten Putte.  
•  Abdijwinkel met kaarsen en devotionalia 
 
 

ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


